
Nieuwe boekjes over/voor de Sint Janskerk 

Kijkt u tijdens de kerkdienst ook wel eens rondom u, of omhoog? Het 

kerkgebouw is indrukwekkend en harmonieus. Het valt me op dat heel wat 

kerkgangers echter geen idee hebben welke verhalen er in en rond het 

kerkgebouw verscholen zitten. Dat kan beter. Ik heb voor de Vrienden van de 

Sint Jan de toeristische plattegronden vernieuwd en in meerdere talen vertaald. 

Toeristen komen het panorama bewonderen van op de kerktoren. Ze zien dankzij 

de soberheid van de inrichting en met behulp van deze plattegrond ook een 

aantal waarden van de kerk zelf, als historische religieus monument.  

Bepaalde verhalen verdienen meer aandacht. En daarom heb ik enkele boekjes 

gemaakt die met de steun van de Vrienden zijn gepubliceerd. Ze zijn bedoeld om 

onze kerk te promoten.  

 

Vijf jaar onder de Franse zon… de Sint Janskerk in 1673-1678 (€5,90) 

In 2023 wordt in Maastricht veel aandacht besteed aan de 

belegering die de stad onderging in 1673. Bij een stormaanval op 

de zuidwestelijke stadsmuur kwam daarbij de musketierleider 

d’Artagnan om het leven. Deze persoon werd later geromantiseerd 

in het beroemde werk “De Drie Musketiers” van de Franse schrijver 

Alexandre Dumas. In werkelijkheid zou hij een bullebak geweest 

zijn. Alleszins was hij onze vijand. Toch viert Maastricht hem. In de 

Sint Janskerk zijn een aantal grafstenen en artefacten uit die tijd 

aanwezig. Met dit boekje ontdek je welke dat zijn en je leert meer bij over het 

zogenaamde Franse Intermezzo. Onze kerk was zelfs tijdelijk weer even Rooms-

Katholiek… 

 

Tolkien Tour – Imagine the Lord of the Rings in St John’s Church Maastricht 

(€5,90) 

In september 2023 is de Engelse taalprofessor en schrijver John 

Tolkien 50 jaar overleden. Hij is bekend van zijn werken “The 

Hobbit” en “The Lord of the Rings”. Een mysterieuze inscriptie in 

het koor van de Sint Janskerk deed me denken aan de elfentaal die 

Tolkien heeft bedacht. Ik ontdekte dat Tolkien in 1951 in Luik was 

voor een taalcongres. Mogelijk bezocht hij toen ook Maastricht… en 

in 1955 kwam “The Lord of the Rings” uit. Dat zette me ertoe aan 

om in het kerkgebouw en de omgeving elementen te zoeken die 

Tolkien geïnspireerd kunnen hebben. Met dit boekje vraag ik bezoekers om hun 

verbeelding te stimuleren. 

De Belgische en Nederlandse Tolkienverenigingen organiseren in september 2023 

een expo in de torenkamer en op zaterdag 23 september 2023 zal er een 

evenement zijn rond Tolkien in de Sint Janskerk. Noteer het vast in uw agenda 

en vertel het verder! Bij deze dank ik ook Cor, Reyk en Anne Margreet voor het 

tijdelijk uitlenen van hun boekjes en de CD van Tolkien! 

 

 

 

 

 



Water&Steen – Geologie in de Sint Janskerk Maastricht (€7,95) 

Als geoloog bewonder ik de architectuur en de gebruikte 

bouwstenen in de kerk. Ze zijn bijna allemaal afkomstig uit België 

en ze bevatten bijna allemaal fossielen. In dit werk behandel ik de 

verschillende gesteenten en bijhorende verhalen, van de bruine 

kolenzandsteen in het fundament via de kalkstenen pilaren en 

grafstenen tot het dak van leisteen. Maar ook het zand in de 17de-

eeuwse zandloper en de opbouw van de ondergrond onder de kerk 

komen aan bod. De stenen vormen een connectie met het 

omliggende landschap, dichtbij maar ook ver weg. Ik ontdekte dat één grafsteen 

in de kerk uit Zweden afkomstig is. De brandplekken in oude stenen aan de 

buitenzijde van de kerk blijven vooralsnog een mysterie. 

 

Bij deze doe ik een warme oproep om deze boekjes aan te kopen of minstens 

aan te prijzen bij familie, kennissen en vrienden. De opbrengst gaat naar de Sint 

Janskerk. In 2032 zal de Sint Janskerk 400 jaar protestants zijn. Tegen die tijd 

kan de toren vast nog wel een nieuw likje rode verf gebruiken en dat kost veel 

geld…  

 

Arjan van der Star 


